Programma-ideeén

60d Schept de menS
naar Zijn beeld

Voordat jij en ik er waren, voordat de zee en de aar-
de, voordat de bomen, dieren en planten er waren
toen er nog helemaal niets was, bedacht God een
prachtig plan. Er was niets... alleen God! Voordat er
ook maar iets bestond, was Hij er. Hij was er altijd al
en Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn! Mooi hé?!

Weet je wat Hij ging doen? Hij maakte...de wereld!
Hij maakte de wolken en het land, Hij maakte het
licht: de zon, de maan en de sterren. Hij maakte de
bomen, de struiken, de planten. Hij maakte de die-
ren: van de grote giraffe met de lange nek tot de
kleinste vlo en van het dikste nijlpaard tot het klein-
ste visje in de zee. Hij maakte alle mooie kleuren:
de prachtige gele zonnebloemen, de rode rozen, de
groene bomen. In vijf dagen maakte God alles op de
wereld. God keek naar alles wat Hij gemaakt had en
Hij zag dat het goed was. God was blij met die prach-
tige aarde die Hij bedacht en gemaakt had.

Dan wordt het de zesde dag. Op die dag gaat God iets
heel bijzonders doen; Hij heeft een prachtig plan be-
dacht. God gaat van aarde iets maken, Hij boetseert
iets. Er ontstaat een vorm... Ik zie een hoofd, ik zie
armen en benen: God maakt een lichaam met alles
erop en eraan! Haren op het hoofd, tien vingers met
glanzende nagels, ogen om te kunnen kijken, een
neus om te ruiken, een mond om te praten... hele-
maal perfect, compleet en gaaf! Maar als het lichaam
af is, kan het nog niets... totdat... God zelf Zijn adem

in het lichaam blaast! God maakt niet alleen het li-
chaam, Hij brengt het ook tot leven. Het lichaam kan
ademen, het hoofd kan knikken, de voeten lopen,
de handen bewegen...wauw! Een echt, compleet, le-
vend mens! Kijk, daar is de eerste mens! Door God
bedacht en gemaakt! Het is Adam.

Maar Gods plan gaat nog verder. God vindt het niet
goed dat Adam alleen is. Hij wil niet dat Adam een-
zaam is. Hij gaat iemand maken die bij Adam past.
God zorgt ervoor dat Adam gaat slapen en als Adam
heel diep slaapt, neemt God een rib van Adam en
daar maakt God een vrouw van. Een mens net als
Adam, maar toch zo heel anders! Als Adam wakker
wordst, is hij razend enthousiast. Hij zegt: ‘Zij hoort bij
mij! Ze heet Eva’. Adam is niet meer alleen!

Toen God na de zesde dag naar de wereld, naar Zijn
wereld keek, zag Hij alles wat hij gemaakt had en Hij
vond het heel goed! God geeft Adam en Eva de taak
om voor de aarde te zorgen en om voor de dieren
op de aarde te zorgen. Ze mogen ook samen kinde-
ren krijgen. Zo mooi heeft God dat allemaal bedacht.
God heeft Adam en Eva gemaakt en ook een plan
voor hun leven bedacht. Omdat Hij hen gemaakt
heeft, houdt Hij van ze en kent Hij ze helemaal. Hij
wil graag dat Adam en Eva ook van Hem houden. Hij
wil dat het goed met hen gaat, omdat Hij hen kost-
baar vindt.

Zoals God Adam en Eva be-
dacht heeft, zo heeft God
ook jou bedacht en gemaakt!
Bijzonder hé?! Net zoals Hij
Adam en Eva bedacht en
maakte en een plan voor hen
had, zo maakte God jou. Hij
kent je helemaal, Hij weet hoe
het met je gaat, elke dag, ook
nu! Het mooiste van alles is
dat de God die Adam en Eva
maakte, dezelfde God is die
jou maakte en dat die God
ook jouw God wil zijn!

Dit verhaal staat in de Bijbel.
Je vindt het in het boek van
Genesis, hoofdstuk 1 en 2.
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